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Gemeenteavond maandag 17 april

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor de
gemeenteavond op maandag 17 april a.s. vanaf 19.30
uur in de kerk.

Vanaf 1 februari 2023 is onze gemeente vacant. Dit
betekent dat wij geen predikant meer in dienst
hebben, maar het kerkenwerk gaat wel door. De
komende tijd worden de erediensten vervult door
gastpredikanten en voor het crisispastoraat is ds. Van
der Veen uit Oldemarkt beschikbaar.

Wij als kerkenraad vinden het belangrijk dat wij de
tijd nemen voor het invullen van de nu ontstane
situatie, daarom ook deze uitnodiging voor u als
gemeentelid.

\Vacature
iy ., Predikant

In het beleidsplan 2018 - 2022 staan beleids-
voornemens die wij toen belangrijk vonden en
misschien nu nog vinden. Het is goed om die
voornemens weer met elkaar door te nemen en te
kijken wat onze toekomst moet worden. Als wij dat
met elkaar helder kunnen maken, weten wij wellicht
ook hoe wij de predikantsplaats willen invullen.

In het afgelopen gesprek met de andere kerkenraden
is eigenlijk gebleken dat alle aanwezige gemeenten
op zoektocht zijn. Het is niet het opstellen van een
profielschets voor een nieuwe predikant, het is meer
wat de gemeenten bezighoudt.
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Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant: vacant

Preses: dhr. E. Dedden 06 55151201 bertdedden@ziggo.nl

Scriba: dhr. G. Dekker 06 106 506 72 scriba@pk-steenwijkerwold.nl
Kerkelijk bureau: 517451 kerkelijkbureau@ pk-steenwijkerwold.nl
College van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl

Voorzitter: dhr. E. Dedden 0655151201 bertdedden@ziggo.nl

Penningmeester: dhr. J.D. Zeefat 510111 zeefatid@gmail.com

Secretaris mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 kerkrentmeesters@ pk-steenwijkerwold.nl
Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 58 91 94 jongschaapj@gmail.com

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen: ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
Voorzitter: dhr. K. Klarenberg 513114 jan-jurk@hotmail.com

dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com
Diaconie: diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
Voorzitter: dhr. H. Linthorst 06 10676366  fam_linthorst@hotmail.com
Secretaris: vacature
Penningmeester: mevr. A. van Doorn-van der Zouw 44 75 77 adavandoorn@gmail.com

dhr. J. de Vries 589118 jan.de.vries@hetnet.nl

dhr. H. ten Wolde 06 194 964 48  htewolde@hotmail.com
Ophaaldienst  dhr. H. Linthorst 06 10676366  fam_linthorst@hotmail.com

Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster: dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 gerardenlucy@kpnplanet.nl
Organisten:  dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers,

mevr. M. van Dorsten-Lopers,

mevr. M. Withaar organisten@pk-steenwijkerwold.nl
Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:

Ledenadministratie kerkelijk bureau 517451 kerkelijkbureau@ pk-steenwijkerwold.nl
Nevendienst/zondagsschool:

mevr. J. Klaverdijk-Ellen 8516 23 jolandae@hotmail.com
Oppasdienst: vacature
Vertrouwenspersoon  dhr. R.A. de Groot 06-55873826 Burg. Kuiperslaan 134,

8375 BP Oldemarkt

Beheer website dhr. M. Martens webmaster @pk-steenwijkerwold.nl
Gezamenlijk Zondagsblad: (0546 )57 7475 www.welkomindekerk.nl/HZ

www. pk-steenwijkerwold.nl
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Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt is het pinksternummer. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en
met woensdag 10 mei inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau: (kerkelijkbureau@pk-
steenwijkerwold.nl ).

Kontakt op papier:  De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een
machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-
steenwijkerwold.nl )
Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk

bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

De redactie
W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker

Agenda SR

=
Vrijwilligersavond vrijdag 14 april 19.00 uur Hoogthij
Gemeenteavond maandag 17 april 19.30 uur Kerk
Ouderenmorgen donderdag 4 mei 10.30 uur Hoogthij
Samen aan tafel donderdag 4 mei 12.15 uur Hoogthij
Kerkenraad dinsdag 11 april 19.30 uur Hoogthij
Kerkenraad maandag 22 mei 19.30 uur Hoogthij

Kerkelijk Bureau

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester
tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst.

Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij
dhr. D. Zeefat, Oldemarktseweg 12.

Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen?

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:
kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze
doorgeven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk Bureau
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Overzicht kerkdiensten

Eredienst

donderdag 6 april 19.30 uur ds. O. Mulder

witte donderdag (Balk)

viering Heilig Avondmaal

vrijdag 7 april 19.30 uur ouderlingen Stille Hulp

goede vrijdag

zaterdag 8 april 21.00 uur ouderlingen

stille zaterdag

zondag 9 april 09.30 uur Mevr. L. Brugmans Werelddiaconaat

1° paasdag (Elburg)

m.m.v. de Woldklank

zondag 16 april 09.30 uur dhr. J. Visser Kerktelevisie
(Steenwijk)

zondag 23 april 09.30 uur Dhr. H. Brouwer Onderhoud uurwerk en
(Rouveen) klokken

zondag 30 april 09.30 uur ds. M. Veen Bloemenfonds
(Franeker)

zondag 7 mei 09.30 uur ds. E.P. v.d. Veen Noodhulp
(Oldemarkt)

zondag 14 mei 10.00 uur

tentdienst

m.m.v. Stan Vocaal

zondag 21 mei 09.30 uur dhr. S. v.d. Brug Binnenlands Diaconaat

(Oosterzee)

Op zondag 7 mei is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het

drinken van een kop koffie/thee in de kerk.

De Stille Week

"Met Palmzondag begint de zogenaamde Stille
Week, de week voor Pasen. Het zijn dagen die
ons op een indringende manier stilzetten bij de
weg van Christus, omdat ze aansluiten bij de
laatste week die Christus doorbracht in
Jeruzalem.” Een Protestants Perspectief van ds.
Marco Batenburg, preses generale synode.

De wereld staat in brand. We zien beelden van
vermoorde mensen op straat, een onafzienbare
stroom van vluchtelingen trekt over de wereld,
de schepping kreunt en steunt.

Met Palmzondag begint de zogenaamde Stille
Week, de week voor Pasen. Het zijn dagen die
ons op een indringende manier stilzetten bij de
weg van Christus, omdat ze aansluiten bij de
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laatste week die Christus doorbracht in
Jeruzalem.

Het lijken twee gescheiden werelden. De tijd
waarin we leven en alles wat zich daarin aan ons
opdringt. En de wereld van het christelijk
geloof, waarin we ons in stilte terugtrekken
binnen de kerk om ons voor te bereiden op het
Paasfeest.

Toch is die tegenstelling schijn. Christus komt
juist midden in deze verwarde wereld en toont
daarin Gods bewogenheid.

Palmzondag
Palmzondag is de dag waarop we de intocht van
Christus gedenken. Jezus wordt als koning
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binnengehaald in Jeruzalem. De mensen juichen
Hem toe en zwaaien met palmtakken. Nu komt
alles goed! Maar let op de manier waarop Jezus
de stad binnenrijdt: op een ezel. Zonder wapens
en paarden, kwetshaar en weerloos. Het rijk van
Christus is kennelijk heel anders dan de
koninkrijken die we Kkennen, en zijn
heerschappij anders dan die van menselijke
heersers.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag viert Christus het Pascha
met zijn leerlingen. Daaraan voorafgaand gaat
Jezus door de knieén om de voeten van zijn
leerlingen te wassen. Opnieuw een beeld van
zijn dienende liefde. Tijdens de Paasmaaltijd
wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Maar
Christus verbindt die geschiedenis met zijn
eigen levensweg. Door zijn lijden en dood
ontstaat een nieuwe weg van vergeving en
bevrijding. Daarom wordt in veel kerken juist
ook op Witte Donderdag het avondmaal
gevierd.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de dag van het kruis. Golgotha
laat een uitbarsting van geweld zien. Een
rechtvaardig mens sterft aan de haat van
mensen. In het klein zien we rond het kruis van

O diepe nacht die ons omringt,

de wereld in uw duister dwingt,

het licht van Christus kleurt de lucht,
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.

De aarde die in 't donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
in 't stralen van zijn aangezicht.

U Christus kennen wij alleen,

U zoekt ons zingen, ons geween.
Zie ons in eenvoud voor U staan,
0 Heer, neem onze harten aan.

Christus wat keer op keer gebeurt onder ons
mensen. Opvallend genoeg probeert Jezus het
geweld niet te sussen of te vermijden. Hij
gebruikt op zijn beurt geen geweld om mensen
tot overgave te dwingen. Hij draagt het diepste
lijden en deelt zo in 6ns diepste lijden. Door
Christus zijn we in schuld, ellende, ziekte en
zelfs de dood niet meer overgelaten aan onszelf.

Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag gedenken we dat Christus in
het graf ligt. Daar waar al het leven doodloopt.
Nooit vergeet ik meer hoe een jonge vrouw in de
gemeente waar ik dominee was op Stille
Zaterdag zichzelf het leven benam. De wanhoop
was haar te groot geworden. Dat is de wereld
waarin wij leven. De wanhoop en dood maken
zich nog steeds breed. Maar ook Christus is het
graf binnengegaan — en Hij is er doorheen
gegaan.

Want de Stille Zaterdag loopt uit op Pasen. Het
graf is leeg, Christus is opgestaan. Dwars door
de dood heen horen we: het komt toch goed. Er
is nieuw leven, nieuwe hoop. Lof zij Christus!
Een gezegende stille week gewenst!

Zoveel is zwart van kwaad en pijn.
Maak door uw licht de wereld rein.
O ster die in de hemel staat,
verlicht ons met uw licht gelaat.

Aan God de Vader in zijn troon,

en aan zijn eengeboren Zoon,

zij met de Geest wiens troost ons leidt,
de lof en eer in eeuwigheid.

(Lied 599)
Ds. Marco Batenburg, Preses generale synode
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Even voorstellen

Zondag 16 april: dhr. J. Visser

Op zondag 16 april hoop ik in de Protestantse
Gemeente van Steenwijkerwold voor te gaan.
Om alvast enig idee te krijgen wie ik ben, zal ik
mijzelf kort voorstellen. Mijn naam is Jelmer
Visser en woonachtig aan de Houthaven in
Steenwijk. Zoals mijn voornaam al doet
vermoeden heb ik Friese roots. Geboren op de
grens tussen Friesland en Groningen in het
dorpje Gerkesklooster. Daar ben ik de eerste 10
jaar van mijn leven opgegroeid en vervolgens
verder in Kollum. In beide plaatsen was ik
betrokken bij de, nog voor de fusie,
Gereformeerde kerk.

Maar hoe komt zo’n Fries nou in het prachtige
Steenwijkerland? Die vraag kan ik heel kort
beantwoorden; de liefde! Ik leerde ruim 10 jaar
geleden mijn partner Jacob kennen. Hij is hier
vlakbij op Thij geboren en getogen. Jacob zijn
ouders en grootouders liggen hier op
Steenwijkerwold begraven.

Jarenlang heb ik als rijksambtenaar voor een
onderdeel van het Ministerie van Justitie
gewerkt. Tot ik aan het nadenken werd gezet
toen ik halverwege de 30 jaar oud was. Wil ik
dit werk tot mijn pensioen blijven doen? Al

vele jaren was ik als vrijwilliger betrokken bij
de Hogewalkerk in Steenwijk bij verschillende
activiteiten. En het contact met mensen in
combinatie met een gesprek over het geloof ligt
mij wel. Daarom heb ik de keuze gemaakt om
een HBO studie Theologie te gaan volgen.
Deze heb ik vorig jaar afgerond.

Al tijdens mijn studie kreeg de mogelijkheid
om in mijn voormalige stagegemeente de
Protestantse Gemeente Marum e.o. aan het
werk te gaan. Daar werk ik nu 3 dagen in de
week als kerkelijk werker. En heb daar de
dorpen Nuis en Niebert, als een paar wijken in
Marum onder mijn hoede. De PG Marum e.o. is
met ruim 1200 leden een grote gemeente.
Gelukkig hoef ik het werk in de kerk niet alleen
te doen. Als collega’s heb ik een predikante
(fulltime) en een ouderenpastor (parttime).
Naast pastorale bezoeken en vergadering ga ik
regelmatig voor in kerkdiensten. Ik zie er dan
ook naar uit om in jullie gemeente voor te gaan.

In Christus verbonden, Jelmer Visser

Wij feliciteren de volgende 75-plussers

8 apr G.R.C.L. Dragtstra-Boer, Johannes Bogermanstraat 333, met haar 89e verjaardag
9 apr P. Wicherson-Verbeek, Mariénwold 24, met haar 87e verjaardag

9 apr W. Fledderus-Haanstra, Pastoor Muitemanstraat 44, met haar 78e verjaardag

13 apr L. Kolenbrander, Oyershoeve 9, met zijn 76e verjaardag

14 apr B.T. de Groot Boersma, Boomsluiters 7, met zijn 80e verjaardag

16 april L. Bijker-van Asselt, Marienwold 53, met haar 77e verjaardag

16 april  H.A. Stegink, Boomsluiters 3, met zijn 80e verjaardag

17 april  J. Lijkendijk, Vredenburg 40, met zijn 81e verjaardag

18 april  F. Bakker - de Jong, Capellestraat 40, met haar 87e verjaardag

23 april  A. van Essen, Tukseweg 171, met zijn 79e verjaardag

26 apr A. Wardenier, Zwarteweg 4, met zijn 79 verjaardag
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28 apr A. de Haan-Otten, Oldemarktsweg 63, met haar 86e verjaardag

29 apr A. Veneboer, De Burght 24, met zijn 87e verjaardag

30 april  A.P. van den Hoofdakker - van Dijk, Tukseweg 177, met haar 80e verjaardag

30 april  M.E. Pit — Kors, Conincksweg 49, met haar 81e verjaardag

6 mei W. Prummel, Mariénwold 20, met zijn 89e verjaardag

21 mei J. Zeefat-van Sleen, Oldemarktsweg 153, met haar 76e verjaardag

22 mei S.F. Bakker - van Dam, Het Schild 12, met haar 81e verjaardag

23 mei K. Zeefat, Hesselingendijk 3, met zijn 79e verjaardag

27 mei E. Dedden, Gelderingen 56, met zijn 75e verjaardag

28 mei C. van der Knokke, Bergsteinlaan 76, met zijn 87e verjaardag

/‘/////t///\ (/t//( (/u///
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Huwelijksjubilea

Op 2 mei aanstaande is de dag dat dhr. en mevr.
F.H. Brandsma-Bouwer, Steenwijkerdiep Noord
2a, 55 jaar met elkaar getrouwd zijn.

Op 3 mei aanstaande is de dag dat dhr. en Nt 1
mevr. M.E. Latooij-Overkleeft, Het Schild 36, U.%ﬁ \\“”“ m 6
50 jaar met elkaar getrouwd zijn.

Op 10 mei aanstaande is de dag dat dhr. en
mevr. H.A. Stegink-de Jong, Boomsluiters 3,
55 jaar met elkaar getrouwd zijn.

(0 S e AV B2
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We wensen hen vanuit de gemeente een mooie

dag toe.



Chr. Brassband ‘De Woldklank’ bestaat 100

jaar

Vanaf nu heeft Steenwijkerwold er een
eeuwling bij. De Woldklank bestaat dit jaar

namelijk 100 jaar. Het is 1923 als vanuit het net

opgerichte koor ‘Halleluja’ twee leden het

initiatief neemt om ook een muziekkorps op te
richten. Een inzameling onder de dorpsgenoten
levert voldoende geld op om instrumenten aan

te schaffen. Met maar liefst 21 leden begint hier

de 100-jarige geschiedenis van De Woldklank.

Honderd jaar lang zo’n vereniging in stand
houden is een geweldige prestatie van de
mensen die in het verleden lid zijn geweest en
de vereniging hebben geleid. Want in de
afgelopen eeuw heeft De Woldklank veel
maatschappelijke bewegingen doorstaan,
waarvan de meest recente natuurlijk de
coronacrisis is. Maar ondanks alle
ontwikkelingen blijven bestuur, leden en
dirigent hun uiterste best doen om de
vereniging goed te laten draaien, zowel
muzikaal als organisatorisch.

Het belangrijkste doel is het beoefenen van de
muziek in de breedste zin van het woord. Dit
op een ontspannen manier en in een goede
sfeer; iets wat heel kenmerkend is voor De
Woldklank.

ledere woensdagavond komen we bij elkaar in
Hoogthij en maken er, onder leiding van onze

dirigent Ellis Nijdam, een mooie muzikale
maar bovenal ook een gezellige avond van.

We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor
ons jubileumconcert. Dit concert is op zaterdag
15 april 2023 om 19.30 uur in de sfeervolle
Protestantse Kerk. Tijdens deze avond zal de
vereniging een afwisselend muzikaal
programma ten gehore brengen en zal ook het
ensemble van De Woldklank voor het voetlicht
treden.

Ik spreek de hoop uit dat Chr. Brassband ‘De
Woldklank’ na dit jubileum haar plaats in de
gemeenschap kan blijven behouden en de
bevolking van Steenwijkerwold en omstreken
kan blijven verrassen met zijn muzikale
klanken.

Namens Chr. Brassband ‘De Woldklank’,
Albert Bosscha, voorzitter

Chr. Brasshand

e
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Pastoraat — gemeenteleden

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:

Dhr. L. Kolenbrander woonark 0.9
Mevr. M. Pieffers-Prins kamer 141
Mevr. A. Bezembinder-Veeloo kamer 207

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:

Mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer 3.33
Dhr. en mevr. J. Orsel 2.01
Mevr. F. Muis-Poepjen 0.19
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Huize Weltevrede, 1Jkenweg 12, 8389 TM Zandhuizen

Mevr. H.A. van Pijkeren-Spithorst

De Meenthehof. Meenthehof 6/8, 8332 AZ Steenwijk

Mevr. M. Kuiper-Wicherson

Lindestede, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega
de Stoeke, kamer 8420

Mevr. H. Kuiper-Oosting

Wij gedenken

Grietje van Leuveren—-Wardenier

Zij was weliswaar geen lid meer van de
gemeente maar komt hier wel vandaan. Daarom
heb ik met haar dochter Magriet afgesproken
om een in memoriam te schrijven voor het
kerkblad.

Grietje overleed op 100-jarige leeftijd op 3
maart in een verpleeghuis in Den Haag waar zij
het laatste jaar van haar leven woonde.
Daarvoor was zij enige tijd in het hospice in
Steenwijk geweest maar toen zij tegen alle
verwachtingen in opknapte, moest er naar een
andere woonruimte worden gezocht.

Grietje Wardenier werd in 1922 geboren in
Steenwijkerwold en was de oudste in een gezin
van zeven kinderen, van wie nu nog twee
zussen in leven zijn. Haar ouders hadden een
kleine boerderij. Haar vader was ziekelijk zodat
er van de andere gezinsleden het nodige werd
gevraagd. Na de lagere school ging Grietje aan
het werk als hulp in de huishouding. Hier zijn
goede persoonlijke contacten uit voortgekomen
die altijd zijn gebleven.

In 1946 trouwde Grietje met Jan van Leuveren.
Samen deden ze belijdenis in de kerk van
Steenwijkerwold en hier vond ook hun
huwelijksdienst plaats. Daarna woonden ze in
Peperga en Steggerda waar hun kinderen
Roelof-Jan en Magriet werden geboren.
Roelof-Jan liep ten gevolge van een ongeval
ernstige gezichtsletsel op en heeft daarna
diverse operaties ondergaan. Desondanks
bleven de gevolgen duidelijk zichtbaar en
daarom verhuisde het gezin op advies naar
Amsterdam omdat hij daar gemakkelijker
geaccepteerd zou worden.

Zo kwam Grietje met haar gezin in de Pijp in
Amsterdam. Zij kon daar prima aarden en was
graag met de kinderen in het park. Via de
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Oranjekerk, waar het gezin actief bij betrokken
was, maakte Grietje veel vrienden. De kerk
heeft in haar leven in alle plaatsen waar ze
heeft gewoond altijd een belangrijke rol
gespeeld.

Eind jaren 60 verhuisde het gezin naar
Geuzeveldt en eind jaren 80 kwamen Jan en
Grietje terug naar hun oorspronkelijke
omgeving, eerst in Tuk en later in Steenwijk.
Dat was vanuit de grote stad toch wel een -te-
grote overgang en na zoveel tijd hadden ze wel
wat moeite om weer aansluiting te vinden. Na
een periode van ziekte overleed Jan in 1997 aan
kanker en in 2001 overleed Roelof-Jan, ook aan
kanker.

Grietje was sterk van karakter en iemand die
ondanks haar rugklachten -die bleven na een
zware operatie- veel kon verzetten. Ze deed
thuiswerk, maakte kleding en deed
handwerken. Ook was ze graag met planten
bezig, maakte kruiswoordpuzzels en was ze
filatelist. Ze was een zorgzame moeder die
graag het beste voor haar kinderen zocht en hun
mogelijkheden wilde ontwikkelen.

Het krachtige karakter van Grietje maakte dat
ze niet altijd even soepel in de omgang was. Ze
had een duidelijke en soms ook wel
uitgesproken mening die ze goed naar voren
kon brengen, en ze stond niet altijd open voor
andere visies. Het ouder worden maakte haar
wel milder in de omgang.

Ze had een levendige interesse voor actuele
ontwikkelingen, volgde het dagelijkse nieuws
en las graag. Tot het moment dat ze in het
hospice werd opgenomen, leefde ze zelfstandig.
Het geloof in God was een belangrijke basis in
haar leven. Zij leefde daar echt uit, bijbel lezen
en gebed waren voor haar belangrijk. Haar
beleving was serieus en doorleefd maar tegelijk
wel blijmoedig. Ze was in haar geloofsbeleving
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een kind van haar tijd en behield dat
geloofsvertrouwen, maar ze kon de meer
bestudeerde prediking in de kerk van
Geuzeveldt ook echt waarderen. Vanuit haar
geloof had Grietje duidelijke normen en
waarden voor het leven.

Na haar overlijden vond Magriet een grote
verzameling knipsels die haar moeder had
verzameld en van daaruit waren we goed in
staat om de afscheidsdienst in te vullen. We
hebben gelezen uit psalm 139 over God die een
mens kent en doorgrondt en aansluitend
luisterden we naar het lied van Trijntje
Oosterhuis ‘Ken je mij’. Ook geloofsliederen
als ‘Wat de toekomst brengen moge’, ‘Ga met
God en Hij zal met je zijn’, ‘De Heer is mijn
herder’ en ‘Er is een land van louter licht’
klonken in deze dienst.

Z0 hebben we 10 maart jl. afscheid van Grietje
van Leuveren-Wardenier genomen in de kerk

Nieuws uit de kerkenraad

Graag delen wij als kerkenraad met u wat zoal
binnen de vergadering wordt besproken,
natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op
woensdag 2 maart hebben wij vergaderd.

* Met de commissie preekvoorziening, Bauke
de Groot Boersma en Egbert Kooij, gesproken
over hun werkzaamheden. Het rooster is rond tot
en met december 2024. Egbert is met deze
werkzaamheden gestopt en namens de
kerkenraad heeft hij een boeket bloemen
ontvangen.

*  Voor de ophaaldienst van mensen voor de
zondagse eredienst zijn wij nog op zoek naar
mensen die dat willen doen. Als daarin niet kan
worden voorzien, moeten wij uitzien naar
andere oplossingen, eventueel buiten de kerk.

* Het voorstel is om bij meer erediensten
medewerking te vragen; kijken of de Bijzondere
Diensten Commissie hierin een rol kan en wil
spelen.

* Van Sociaal Werk de Kop is een uitnodiging
ontvangen om te kijken hoe ouderen in
Steenwijkerwold bij elkaar kunnen worden
gebracht.

* De diensten rondom Pasen, goede vrijdag en
stille zaterdag gaan wij zelf organiseren.
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waar zij met Jan haar leven begon en
vervolgens hebben we haar te ruste gelegd op
de begraafplaats bij de kerk. Mogen Magriet,
de kleinkinderen, haar zussen en allen die haar
hebben gekend, goede herinneringen aan haar
bewaren en met een dankbaar gevoel op haar
leven terugzien.

ds. Evert van der Veen

P

Daarnaast wordt een nieuwe Paaskaars
aangeschaft.

*  Met de gemeente zal worden overlegd hoe
en op welke wijze wij voor nu en in de toekomst
kunnen voorkomen dat wij in de kerk (kelder)
wateroverlast hebben.

* Op vrijdag 14 april wordt er in MFC
Hoogthij een avond gehouden waarvoor
inmiddels alle vrijwilligers een uitnodiging
hebben ontvangen.

Ik merk hierbij op dat bij het vermelden van
nieuws uit de kerkenraad niet alles wordt
vermeld omdat verschillende punten ook door
de ouderlingen en de diaconie in hun nieuws is
vermeld.

Gerrit Dekker, scriba




Van de ouderlingen

De winter is (hopelijk) weer voorbij, dus
kunnen we ons weer richten op het voorjaar.
Nog wel even een terugblik op het afgelopen
winterseizoen m.b.t de huiskamergesprekken.
Er was er één op een avond, en één op een
middag, beide onder leiding van Auke
Feenstra.

De belangstelling viel wel wat tegen, maar toen
we opperden of we nog wel op dezelfde voet
door moesten gaan kregen we te horen dat de
huiskamergesprekken toch wel toevoegde
waarde hebben aan het met elkaar gemeente
zijn. Elders in dit blad vindt u nog een verslag
van het middaggesprek.

In de week voor de Pasen willen we toch alle
diensten door laten gaan

Donderdagavond 6 april vieren we het Heilig
Avondmaal, op Goede Vrijdag willen we ook
bijeenkomen met de gemeente, evenals Stille
Zaterdag. We willen dit als ouderlingen
verzorgen. En dan natuurlijk de eredienst op
eerste Paasdag waarin we de opstanding van de
Heer vieren.

Op zondagmorgen 14 mei a.s. is er weer de
traditionele tentdienst aan de Beek in
Steenwijkerwold. Aanvang 10.00 uur.
Muzikale medewerking zal worden verleend
door het Rooms Katholieke jongerenkoor Stan
Vocaal.

We zoeken nog vrijwilligers die ‘s morgens
voor de dienst willen helpen met het onder
andere klaarzetten van de stoelen.

Op zondag 9 juli a.s. willen we weer een
openluchtdienst houden op de bekende locatie
van Frion aan de voet van de Woldberg. Bij
slecht weer gaan we naar de kerk. Aanvang
10.00 uur. Muzikale medewerking door de
Woldklank.

Zolang er nog geen nieuwe predikant is zullen
de erediensten voorgegaan worden door
gastpredikanten.

Wat betreft het pastoraat en dan met name het
bezoekwerk willen we toch weer een verzoek
doen aan u als gemeentelid. Wilt u graag
bezoek hebben, of weet u iemand waarvan u
denkt die mag wel een keer bezocht worden
neem dan alstublieft contact met ons op.

Ook is onze vraag of er vrijwilligers bereidt
zijn ons te helpen bij bepaalde taken? Doordat
er tijdelijk geen eigen predikant is wordt onze
aandacht op veel fronten gevraagd. Want we
willen moedig voorwaarts gaan als gemeente
met de blik omhoog en vooruit.

Vanaf deze plaats u allen een goed voorjaar en
Gods zegen gewenst.

Namens de ouderlingen, Klaas Klarenberg

Verslag huiskamergesprek

Op woensdag 22 februari van 14.00-16.00 uur in
de Woldleite.

Onder leiding van Klaas Klarenberg en Auke
Feenstra.

Onder het genot van een kop koffie of thee met
iets lekkers namen we plaats aan de lange tafel
van de groepsaccommodatie in de Woldleite.
Enigszins teleurgesteld vertelde Klaas dat van
de 9 aangemelde bezoekers er 6 hadden
afgezegd, zodat we nu met slechts 3 bezoekers
plus Klaas en Auke aanwezig waren. Ook wij,
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als bezoekers, hadden een groter aantal
belangstellenden ~ verwacht, omdat de
huiskamergesprekken ons de kans geven om met
elkaar van gedachten te wisselen hoe we zelf
bepaalde passages uit de Bijbel interpreteren.
Persoonlijk voel ik het als een verrijking om van
andere kerkleden te horen hoe ze denken over
bijvoorbeeld het Scheppingsverhaal uit het
Oude Testament t.0.v. de evolutieleer.

Dit onderwerp kwam deze middag ook aan de
orde, naast het Paasgebeuren e.d.
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Auke bracht de Bijbelse onderwerpen in, met de
vraag hoe wij daar over dachten. En dat was
soms best verrassend, waardoor er interessante
gesprekken konden ontstaan. Altijd met respect
voor elkaars mening, hoe onverwacht ook. De
middag vloog om, en met dank voor de positieve
bijdrages van alle aanwezigen beéindigde Klaas
deze mooie bijeenkomst.

N.B. Deze manier van discussiéren over
belangrijke zaken aan de hand van literatuur of

Van de diaconie

We zijn op weg naar Pasen, de boodschap van
lijden en sterven. Daarna de blijde boodschap
van opstanding, leven na de dood.

Op de donderdag is er weer avondmaal, we
blijven eerst vasthouden aan de kleine glaasjes
voor de wijn. Op goede vrijdag wordt de
paaskaars na de dienst de kerk uitgedragen, en
op stille zaterdag wordt de paaskaars voor de
dienst weer ingedragen.

We proberen op de witte donderdag, goede
vrijdag, en op de stille zaterdag de diensten zo
veel mogelijk met elkaar voorin de kerk te
vieren.

Het is de bedoeling om op zaterdag 1 april de
paasgroet rond te brengen, gelukkig hebben we
een groep vrijwilligers die ons hier mee helpt.

Op 16 april wordt de jaarlijkse collecte voor de
Voedselbank gehouden, hier hoeft verder geen

publicaties gebeurd ook in de maandelijkse
bijeenkomst van de Leesgroep van de kerk.

Dus indien u ook behoefte hebt om met
geloofsgenoten van gedachten te wisselen, dan
bent u van harte welkom. De bijeenkomsten
vinden 1x per maand plaats op maandagochtend
in Hoogthij. Aanmelden kan bij Heije Wubs of
bij ondergetekende.

J. van Delden.

uitleg bij. U weet allemaal hoe broodnodig
deze bijdrage is, zo veel mensen kloppen aan
voor hulp, heel veel stille armoede.

We willen ook heel graag een paar chauffeurs
erbij hebben voor de ophaaldienst, we hebben
een aantal heel trouwe mensen die dit voor
onze oudere gemeenteleden uitvoeren, heel
mooi. De vraag neemt alleen maar toe. Voelt u
zich geroepen om hieraan mee te werken, heel
graag. Meld U zich alstublieft bij de Diaconie.
Onze telefoonnummers vindt u in Kontakt.

Er breekt een nieuwe morgen aan,
de vrouwen zijn naar het graf gegaan
Hij is niet hier, Hij is opgestaan.
Waarom is het dat U beeft?

Zie de plaats waar hij gelegen heeft,
vertel het aan iedereen, Jezus leeft!

Verantwoording diaconiecollecten

Datum Opbrengst 1e collecte Uitgangscollecte Opbrengst
diaconie
05-02-2023 € 34,05 Werelddiaconaat- € 44,35
Pakistan
12-02-2023 € 38,95 Noodhulp Ethiopié € 55,25
19-02-2023 € 28,15 Aardbeving € 234,45+ € 50,00 + €
Turkije/Syrié 315,00 (per bank) =
€ 599,45
26-02-2023 € 40,85 Zending Zambia € 73,05
05-03-2023 € 25,35 Zending Palestina €49,70
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Datum Opbrengst 1e collecte Uitgangscollecte Opbrengst
diaconie
12-03-2023 €30,95 Binnenlands diaconaat € 50,90
omzien naar
gevangenen
19-03-2023 € 80,85

Via mevrouw H.J. Groen ontving de diaconie een gift van 20 euro.
Namens de collectedoelen danken de diakenen u hartelijk voor uw bijdrage.

Verslag gemeenteavond S februari 2023

Op deze woensdagavond kon Bert Dedden een
35-tal gemeenteleden verwelkomen voor de
gemeenteavond. Een speciaal welkom voor
Femke ten Wolde. Zij is voor de organisatie
“Medical Checks for Children” eind vorig jaar
in Nepal geweest. Voordat zij afreisde was er
een oproep van haar om tandenborstels voor de
kinderen in te leveren. En dat is gelukt. Er zijn
ongeveer 550 stuks ontvangen. Ook is er in onze
kerk een collecte voor dit project gehouden. Op
deze avond vertelde zij over haar ervaringen.

Met een team van artsen en verpleegkundigen
zijn we eerst naar Kathmandu gevlogen, daar 2
dagen gebleven en met een binnenlandse viucht
naar Chitwan. Best spannend want in mei was
een vliegtuig neergestort met 22 inzittenden op
een binnenlandse vlucht.

Vandaar ging ons team naar verschillende
dorpjes. Van tevoren wordt door omroepers en
spandoeken aangegeven waar en op welke
dagen het team aanwezig is. Als het team
bijvoorbeeld op een school is, komen de
kinderen met ouders/verzorgers van heinde en
ver, meestal lopende en op blote voeten naar de
locatie. In  samenwerking met lokale
organisaties en medische studenten en tolken,
wordt de gezondheid van kinderen van 0 tot 12
jaar gecontroleerd. Na zo’n lange reis, is het
wachten tot zij aan de beurt zijn. De kinderen
worden ingeschreven, gemeten en gewogen en
ook wordt er bloed geprikt. Daarvoor krijgen ze
dan een sticker, waar ze trots op zijn. Deze
informatie wordt op papier vastgelegd. Als de
bloeduitslagen niet goed zijn wordt dat met rode
pen vastgelegd en dat was toch wel het
merendeel.
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Hierna worden de kinderen onderzocht door een
(tand-)arts en ontvangen zij van de apotheek de
nodige medicijnen, onder andere vitaminepillen,
ijzertabletten, antibiotica en zalfjes.

Het kan ook voorkomen dat de gezondheid van
een kind zodanig is, dat het naar een ziekenhuis
moet. VVoor het vervoer daarnaar toe, krijgen de
kinderen/ouders, geld van het team dat zij weer
ontvangen hebben van de giften en zo ook van
onze collecte.

Voor de verzorging van het gebit krijgen de
kinderen een tandenborstel, geen tandpasta. Ook
wordt hen geleerd op welke wijze je een gebit
moet poetsen, Dagelijks kwamen er zo ongeveer
200 kinderen naar ons team van Medical Checks
for Children.

Op deze wijze komt Medical Checks for
Children 5 jaar lang naar een bepaalde streek,
waar de kinderen toch veelal in armoede
opgroeien en waar zorg erg ver weg is. Zoveel
armoede gezien. Bijna alle kinderen waren vies,
kapotte kleding en blote voetjes. De hulp die zij
krijgen wordt in grote dankbaarheid aanvaard.

Op de website van “Medical Checks for
Children” schreef Femke: “Wat ben ik in een
andere en bijzondere wereld beland. Wat word
je na zo’n dag weer even met beide benen op de
grond gezet. Wat hebben we het dan toch goed
in Nederland.... En toch vind ik het ook heel
mooi, hoe armoedig de kinderen ook zijn, hoe
kind ze blijven! Spelen op een hele oude
glijpaan die scheef staat en daar zo blij mee
zijn!” Dat gevoel heeft zij zeker ook op de
gemeenteavond op ons overgebracht.
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Femke, gaf aan dat wanneer de mogelijkheid er
IS, zij zeker nog wel een keer met een team mee
wil. Als het zover is zal ze zeker weer contact
met de kerk zoeken. Daarbij gaf zij aan dat er
naast tandenborstels ook behoefte is aan
gebreide sokjes voor kinderen tot 1 jaar. Wilt u
sokjes breien, dan is het wellicht handig om
contact met Femke op te nemen.

Na de pauze vertelt Bert over de situatie van
onze kerk nu wij vacant zijn. Ds. E.P. van der
Veen uit Oldemarkt is bereid gevonden om voor
ons het crisispastoraat te verzorgen en overige
taken die bij het consulentschap horen, te willen
uitvoeren. Neem voor contact met ds. Van der
Veen eerst contact op met een van onze
ouderlingen.

Met een aantal kerken in de regio, die ook een
vacature hebben, is een eerste gesprek gevoerd
over samenwerking als het gaat om het invullen
van vacatures. Het zal nog best lastig worden.
Geen van de gemeenten heeft nog helder hoe en
op welke wijze zij de vacante plaats gaan
invullen. Dat geldt ook voor onszelf, voor het
opstellen van een profielschets zullen we dat
samen met de gemeente moeten doen.

Voor de commissie preekvoorziening zijn wij op
zoek naar een vervanger voor Egbert Kooij.

Op vragen vanuit de gemeente wordt
geantwoord dat je voor de toestemming om een
vacante plaats in te vullen voor een bepaald
aantal uren, in ons geval 50%, je een
solvabiliteitsverklaring  moet  overleggen.
Hierbij moet je kunnen aantonen dat je een
predikantsplaats voor minimaal 8 jaar kunt
financieren.

Namens de diaconie vertelt Henk Linthorst dat
zij eventuele hulp vanuit de diaconie ook lokaal
verstrekken aan mensen. Dit gaat dan via het
Diaconaal Platform. Daarnaast is de hulp aan de
Voedselbank uitgebreid, nu daar meer beroep op
wordt gedaan.
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De diaconie is blij dat Ada van Doorn bij de
diaconie is gekomen als penningmeester.

Klaas Klarenberg geeft aan dat door het vertrek
van Eric van Veen de werkzaamheden zijn
toegenomen. In de eerste plaats meer overleg
met gastpredikanten, ook qua digiteam. Ook het
pastoraat is wat drukker en voorshands zal hij
elke maand ook bij de ouderenmorgen aanwezig

zijn.
Er wordt contact gezocht met de
Immanuélschool om eventueel wat

gezamenlijks te doen. Op 2 juli is er een
openluchtdienst op het terrein van Frion.

Dick Zeefat doet namens de kerkrentmeesters
verslag van waar zij mee te maken hebben. Wij
hebben een ingrijpende coronaperiode gehad.
Voor het kerkbezoek heeft dat helaas wel het
gevolg dat er sprake is van minder bezoek; deze
periode heeft geen invlioed gehad voor de
financién. Er zijn meer giften binnengekomen.
Wat het kerkgebouw betreft, veel last gehad van
wateroverlast in de kelder; in de nabije toekomst
speelt de vervanging van de cv. Hopelijk wordt
eind februari de nieuwe geluidsinstallatie
geinstalleerd.

Financieel gezien hebben wij voldoende liquide
middelen, ondanks de terugloop van de
kerkelijke bijdrage van gemeenteleden. Dit
komt onder andere door de aankoop en
verpachting van gronden. Toekomst wat
onzekerder, gelet op de ontwikkelingen in de
agrarische sectoren. Met het CCBB in contact
over het opstellen van een beleggingsstatuut.

De kerk is een ANBI-instelling en dat houdt
onder andere in dat gemeenteleden en de kerk
periodieke giften, zoals de jaarlijkse kerkelijke
bijdrage, kunnen vastleggen die dan aftrekbaar
zijn voor de belastingen. Belastingtechnisch
voordeliger dan de losse giften die je mag
aftrekken.

Deze avond wordt door Klaas Klarenberg
afgesloten met het gedicht: De scherven”.
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Ven, handen en gezicht wassen
en dan naar bed. Avondritueel voor
deze kinderen in de bergen.

Goadt g

En ook al zijn
we ver van huis;
“op een grote
paddenstoel”
doet het hier
ook prima als

afleiding. ® N

.




Komen en gaan

De volgende gemeenteleden zijn nieuw in onze
gemeente:

Mevr. H.M. de Vries, Oostwold 1 van Amsterdam
Mevr. H.C. v.d. Berg, Bakkersveld 34 van Marum
Mevr. J. Bolding, Conincksweg 84 van Steenwijk

De volgende gemeenteleden zijn verhuisd:

Mevr. .M. Slagter, van Blaankamp 36 naar Vredenburg

102

Dhr. G. van Buiten van J. van Nassauplantsoen 39 naar

Burg. G.W. Stroinkweg 205

Mevr. E.L.H. van Veen, van Vredenburg 23 naar Meppel

Activiteiten bibliotheek in Steenwijkerwold

Voorleesmoment

ledere le woensdag van de maand is er een
voorleesmoment voor kinderen van 0 t/m 4 jaar
van 10:15 tot 11:00.

De leukste verhalen worden met vertelplaten
voorgelezen. En daarna gaan we lekker bewegen
en luisteren naar bekende kinderliedjes. Er is
koffie/ thee en ranja en we geven voorlees tips
en tricks mee voor thuis. Deelname is gratis.

Koffiemoment

ledere dinsdagochtend 10:00 - 11:00 is er koffie
ochtend. Voor iedereen die zin in koffie of thee
heeft en even gezellig wil kletsen.

Vooraf kun je om wandelen. Om 9:00 start er
een groepje wandelaars die aansluitend
koffiedrinken. Deelname is gratis

Handwerken

ledere dinsdagmiddag vanaf 13:45 gezellig met
elkaar handwerken en of puzzelen. Neem je
eigen handwerk mee. Deelname is gratis

Gratis Wifi
Werk en studeerplek - krantje/ tijdschrift lezen
aan de leestafel

De bibliotheek is alle werkdagen (onbemand)
geopend van 9:00 — 17:00.

Op dinsdag- en dondermiddag is er van 14:00 —
17:00 een medewerkster aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Marleen Strampel, Bibliotheek Kop van
Overijssel

e-mail:
steenwijkerwold@bibliotheekkopvanoverijssel.nl

de Bibliotheek

Pastoraat - aandachtspunten

Gesprek met ouderling:

Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling
of bezoek van één van onze bezoekers, kunt u
het beste direct met hem of haar contact
opnemen

ﬂ 16

Bezoek in het ziekenhuis:
Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis
en u stelt kerkelijk bezoek op prijs, wilt u dit dan
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aan de ouderling melden. Ook uw ontslag uit het
ziekenhuis horen we graag zo snel mogelijk.

Geboorte:

Wanneer u het blijde nieuws van een geboorte
wilt melden, stuur dan een geboortekaartje naar
de ouderling of naar het kerkelijk bureau.

Dopen:

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan
contact op met de ouderling. Hij kan dan
overleggen over een datum van een doopdienst
in overleg met de gaspredikant. VVoorafgaand
aan een doopdienst vindt er met de ouders die
hun kind willen laten dopen een doopgesprek
plaats.

Huwelijksinzegening:

Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen,
kunt u contact opnemen met het kerkelijk
bureau. Zodat dan de datum, tijdstip, kerk en de
orde van dienst vastgesteld worden.

Huwelijksjubileum:

Als u uw huwelijksjubileum bekend wil maken
in het kerkblad en/of wilt vieren en u stelt daarbij
de aanwezigheid van een ouderling op prijs,
neem dan contact op met één van beide
ouderlingen.

Dienst bij overlijden:

Wanneer de nabestaanden van een overledene
wensen dat voorafgaand aan de begrafenis of
crematie een dienst ter nagedachtenis wordt
gehouden, dan kunnen zij het beste contact
opnemen met het kerkelijk bureau.

Vermelding in het kerkblad:

Als gemeente leven we graag mee met elkaars
wel en wee. Wilt u dat een geboorte, ziekte,
overlijden, huwelijksinzegening, huwelijks-
jubileum, ziekenhuisopname of- ontslag in het
Gezamenlijk Zondagsblad wordt vermeld, stuur
dan een bericht naar het kerkelijk bureau of een
van de ouderlingen, dan weten we dat u vermeld
wilt worden.

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te

sturen.
Verzorgingshuis Nijenstede

Joh. Bogermanstr. 1
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp Oyershoeve 1

8331 GZ Steenwijk
8331 XR Steenwijk

Isala Meppel Postbus 502 7940 AM Meppel
LindeStede Steenwijkerweg 49 8471 KZ Wolvega
Ziekenhuis de Tjongerschans Postbus 10500 8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle Postbus 10400 8000 GK Zwolle
UMCG Groningen Postbus 11120 9700 CC Groningen
De Meenthehof Meenthehof 6/8 8332 AZ Steenwijk
Reestdal Revalidatie Reggersweg 2a 7943 KC Meppel
Huize Weltevrede IJkenweg 12 8389 TM Zandhuizen

Huize Weltevrede
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Paaszang op de Markt op 1° paasdag 12.00 uur

Na twee corona jaren en éen jaar in Rams
Woerthe, mogen we eindelijk dit jaar weer met
Pasen zingen op de Markt van Steenwijk.

Met 12 gekozen paasliederen over de opstanding
van onze Here Jezus, mogen we Hem loven,
prijzen en danken dat Hij voor ons de dood
overwonnen heeft.

Traditiegetrouw worden we begeleid door
brassband Crescendo.

De verbindende tekst wordt gesproken door
dominee Marieke Ariesen en natuurlijk is er
voor de kinderen iets lekkers na afloop.

Paaszang

1¢ Paasdag:
9 april

PAASZANG

Thema: Hij leeft

Waar Op de Markt te Steenwijk
Wanneer Zondag 9 april

O.Lv. Ds. Marieke Ariesen
Aanvang  12.00 uur

M.m.v. Brassband Crescendo - o.Lv. Johan Wagteveld

Bij heel slecht weer wijken we uit naar de Grote
Kerk zodat de dank en lofprijzing door kan gaan.

U bent van harte uitgenodigd voor de Paaszang
op 1le Paasdag om 12:00 uur.
Zingt u mee?

Met vriendelijke groeten,

Namens de Missionaire werkgroep van de
Protestantse Gemeente Steenwijk,

Mieke Flobbe, 06 521 570 08,
flobbesmit@kpnplanet.nl

Publicaties van ds. Cees Huisman

Onze oud-predikant ds. Cees Huisman (geb.
1953) is historicus en theoloog. Hij
promoveerde in 1983 op Neerlands Israél. Het
natiebesef der traditioneel-gereformeerden in
de achttiende eeuw. Na als geschiedenisleraar
werkzaam te zijn geweest werd hij in 1985
predikant in de Ned. Herv. (vanaf 2004
Protestantse) Kerk, achtereenvolgens in
Heusden, Steenwijkerwold en Meppel. Sinds
2019 is hij met emeritaat en publiceert hij op
zijn vakgebied(en).

Op woensdag 22 maart was hij weer even terug
in Meppel. Hij heeft die avond een lezing
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gehouden bij Riemer Barth Boekhandel over
zijn pas verschenen boeken:

Pierre Chevallier (1760-1825). Predikant met
vergezichten tussen Verlichting en

Réveil. Uitgave van Verloren (Hilversum).
Prijs: € 29,00.

In een turbulente tijd vol spanning, revolutie en
oorlog probeerde Pierre Chevallier eigenzinnig
en consequent zijn eigen koers te bepalen. Zijn
vader Paulus was hoogleraar theologie in
Groningen en Pierre werd dominee in de
Waalse Kerk. Een uitvoerige briefwisseling
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tussen vader en zoon geeft een verrassende
inkijk in de actuele religieuze en politieke
discussies van die dagen, terwijl wij tevens
kennis kunnen nemen van kleinmenselijk leed
en alledaagse besognes in de nadagen van de
Republiek. Pierre Chevallier ontwikkelde zich
van een recalcitrante intellectuele betweter tot
een bedachtzaam en irenisch theoloog, die
naast zijn dagelijkse gemeentewerk in
Amsterdam ook activiteiten ontwikkelde, die
de grenzen van zijn Waalse gemeente ver te
buiten gingen. Hij maakte zich verdienstelijk
voor het Nederlands Zendeling Genootschap en
het Nederlands Bijbelgenootschap, maar ook
spande hij zich in om koning Lodewijk
Napoleon de Nederlandse taal te leren. Het is
interessant te zien, hoe deze erudiete Waalse
predikant evolueerde van een overtuigd patriot
tot een loyaal royalist zonder zijn principes
geweld aan te doen. Deze familiekroniek laat
de lezer bovendien getuige zijn van
onverwachte gebeurtenissen en pijnlijke
ervaringen, die hem nog lang zullen bijblijven.

CEES HUISMAN

lerre

hevallie

1760 |PREDIKANT MET VEI
1825/ TUSSEN VERLICHTII /EI
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Op reis met Ds. Jan Scharp (1756-1828).
Achttien voordrachten over zijn 'speelreisje’
in 1809. Uitgave van HisTheo (Apeldoorn).
Prijs: € 20,00.

Voor het literair genootschap 'Verscheidenheid
en Overeenstemming' in Rotterdam heeft Ds.
Jan Scharp (1756-1828) in 18 voordrachten
verslag gedaan van zijn reis door Nederland,
Belgié en Duitsland, die hij in de zomer van
1809 had ondernomen. Het was in de tijd van
Napoleon en onderweg zag hij vaak de
gevolgen van oorlog en armoede. Hij kwam
langs interessante steden als Maastricht, Spa,
Aken en Kleef en overal stak hij zijn licht op
om te weten, hoe men daar leefde of dacht. Hij
bezocht kerken en komedies, loges en
logementen, genoot van landschappen en hield
zijn hart vast bij het gaan over onbegaanbare
wegen. Zijn interesse ging vooral uit naar
kerken en religieuze opvattingen, maar
opvallend was ook zijn belangstelling voor
nijverheid en het opkomende gebruik van
machines. In het boek zijn fietsroutes
opgenomen, die het mogelijk maken de reis
langs het knooppunten netwerk na te fietsen.
Uiteraard kan men ook een deel ervan
nafietsen. De totale lengte van de tocht
bedraagt 1200 km. Jan Scharp was in zijn tijd
een geliefd predikant en dichter. Zijn lezingen
heeft de auteur samengevat, maar de stijl en de
humor van Jan Scharp zijn bewaard gebleven.




Maak zelf matzes voor Pasen!

Je kent ze misschien wel van het paasontbijt: matzes. Besmeert met boter en basterdsuiker. Je kunt ze
kopen, maar zelf maken is natuurlijk veel leuker en helemaal niet moeilijk. Met deze ingrediénten
maak je ze!

Waar komen matzes vandaan?

Matzes hebben een Bijbelse oorsprong. De Joden maakten de matzes eigenlijk uit nood toen ze op weg
waren naar het Beloofde land (de uittocht van Egypte). Omdat er geen tijd was om brood te bakken,
maakten ze de matzes alleen van water en meel. Ze worden gegeten bij Pesach, een Joodse feestdag
waarin de bevrijding van het Joodse volk wordt gevierd. Maar ook bij de Christelijke feestdag Pasen,
waarin de opstanding van Jezus gevierd wordt.

Hoe maak je matzes?

Matzes hebben door hun oorsprong heel weinig ingrediénten (die je waarschijnlijk zelfs al standaard in
huis hebt). Bloem én water. Je kunt het deeg uitrollen met een deegroller, maar mocht je een
pastamachine in huis hebben, dan kun je die ook gebruiken. Daarmee maak je de matzes ndg dunner.

Ingrediénten

. 140 gram water

. 250 gram bloem

Zo maak je het

. Verwarm de oven voor op 240 graden.

. Maak een deeg van het water en de bloem en kneed het goed door.

. Leeg het afgedekt of ingepakt in folie in de koelkast voor een half uur.

. En dan is het tijd om ze uit te rollen.

. Bestrijk je werkblad met meel, verdeel het deeg in kleine bolletjes en rol het zo dun mogelijk
uit.

. Wil je het deeg n6g dunner maken? Probeer dan het deeg door de pastamachine te halen.
. Leg ze op de beklede bakplaat en prik er gaatjes in.

. Bak ze in de oven af voor ongeveer +/- 10 minuten. Houd ze goed in de gaten!

. Trekken ze krom? Leg er dan eventueel tijdens het bakken nog een andere bakplaat op.

. En dan is het smullen maar!

Met een twist

Dit jaar geen matzes met boter en basterdsuiker?

Je kunt de crackers ook beleggen met heel veel andere lekkere ingrediénten. Bijvoorbeeld een hartige
variant met zalm en avocado. Of toch een zoete versie met slagroom en vers fruit. Ze smaken ook heel
lekker met tuinkers.
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